
 Maastricht, 23-3-59 

 Turennestraat 21,  

 

Hooggeachte Heer Prick,  

 In het begin van de  

vorige week kreeg ik een  

dankbrief van Dr. Karel  

Meeuwesse voor mijn  

Emeritaat. In die brief  

had hij het ook over „De  

Tocht” en zijn verband  

tot mijn latere poëzie in  

1934 tot heden.  

 Ik heb hem vanmorgen  

geschreven nog even geduld  

te hebben, daar ik ± 14  

dagen na Pasen hoopte  

hem een afschrift van  

„De Tocht”, (dat ik speci- 

aal verzocht had te wil- 

len maken voor hem)  

toe te zenden.  

 Zodra ik dit kan, zal 

ik erbij vertellen welk  

genereus paar mij daar- 

toe in de gelegenheid stelde.  

Van Paul Haimon ontving  

ik nog een gedicht aan mij ge- 

richt bij mijn Emeritaat. U  

krijgt er nog een copie van.  

 Intussen met hartelijke groe- 

ten voor U beide, in haast 

  Pierre Kemp [handtekening] 


