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 Zeer geachte Heer Prick,  

  Weinig laat ik van me horen …  

en dus beroerd.  

 Toch is er levendigheid.  

B.v. A. Verzoek Dr. Sounen. De  

nierarts[?] te Breda, die verzocht in verband  

met 45e jarige bruiloft Ouders om tekst van  

LIEDJE v. ± 19160 uit Bundel Wonderen  

Lied. Gegeven.  

B. Uitnodiging Comite Alex Stols. 

Viering einde Mei ’65 . 65 jarige leeftijd en  

intekening op zijn bibliographie hem aan- 

geboden in mooie druk. Waar ik dan ook in voor- 

maan meegedichten[?] 

kom met drie titels of niet[?].  

 C. Brief van Kees Simhoffer  

voor oprichting van Limburgs tijdschrift. Is  

een herhaalde aanvraag v.e. paar jaar gele- 

den en al destijds niet aangenomen. Zie ook  

verband met Art. Nieuwe Limburger (Loe Maes)  

  ^ artikel over R. Graafland  

van 8 mei jl.  

 Overigens, beroerd, beroerd, beroerd  

     z.o.z.  

 

Ga daar nu ook niet op in. Zeker niet  

na Niveau/Gidskwestie.  

 Uit midden[?] v. mijn ouderdomsmisère  

groet ik U beide hartelijk en genegen. De  

zware tijd voor U komt nu eerst goed aan.  

 

Sterkte veel en hartelijke groeten aan U beide,  

 

 Uw 

  

 Pierre Kemp  


