
 Maastricht, 6-6-63 

  Turennestraat 21 

 

Hooggeachte Heer Prick, 

 Vanavond hoorde ik in het Cultu- 

reel journaal van de R.Z.O 2x mijn naam.  

Zeker door U gehoord!  

 Ik schreef niet eer, ongesteld en  

„mistroostig”, zegt mijn omgeving. De vorige  

week kreeg ik bezoek van de dichter Jean Brüll  

van Kerkraads origine (Spekholzerheide). Hij bood  

mij zijn 2e bundel „Het gebroken licht” aan, ver- 

schenen in de bladen voor de poezie te Lier. Over het  

algemeen zeer goed leesbaar en ook vol waarde- 

van-gedachten gedichten. Er heeft mij eens ie- 

mand op hem attent gemaakt. Het geheel heeft  

en geeft een gunstige[?] indruk.  

 Ik maak wat moeilijke dagen door, mijn  

huisarts heeft vanmiddag bloeddruk en hart  

onderzocht, er is niets verontrustends.  

 Met mijn ogen is het miserabel, ik denk  

volgende week met mijn oogspecialist te  

gaan overleggen, wat ik kan doen.  

 Ik hoop, dat het met U beiden daar in  

Heerlen goed gaat. U zo spoedig mogelijk  

nadere berichten belovend, eindig ik nu maar  

met mijn ogenverdriet en wens U beiden alle  

goeds op medisch en on-medisch terrein met  

een uitzonderlijke rijm-gedenkende dichtergroet  

 en in heel de bekende genegenheid 

  voor altijd Uw  

   Pierre Kemp 


