
 Mt. Turennestr. 21 –  

    7-12-63 

Hooggeachte Heer Prick, 

 Hartelijk dank voor U bei- 

den bij Uw gelukwensen met  

mijn 77e verjaardag. Alsook  

voor het P.K. St. geschenk van dien  

dag: nl. Japans Goldene Schirmen  

die K.R. wel aan het hart  

zullen zijn gegaan, vanwege  

zijn huisbeschildering.  

 Aan de verloren componist  

heb ik nog niets kunnen doen,  

door mijn ongesteldheid, veel,  

veel, slaap en weinig actie  

die ik kan ontwikkelen. Ik hoop  

dat ik het mijn gezichtsont- 

steltenis nog moge uithouden  

tot voorjaar, als de vitaminen  

kwestie van de na-winter niet  

meer zulke vervelende rol  

rol speelt.  

 Ik hoop dan weer betere brieven  

te kunnen schrijven, daar ik het  

nu met kaarten moet stel- 

len.  

 Intussen, al maar [?] hartelijker 

en U beiden genegen 

  Pierre Kemp  


