
  Turennestraat 21.  

    8-12-‘66 

 

 

 Zeer geachte Heer Prick, 

 

  Hartelijk dank voor Uw beider 

 

goede wensen bij mijn tachtigste. En 

 

verwonder U er niet om, als ik zoals  

 

sommigen van mijn gelukswensers hebben  

 

gedaan er de komende Kerstdagen en nieuw  

 

jaar onder betrek, Ik moet ook wel wat  

 

ik zie, is zo vaag; dat ik het niet lang  

 

mag maken en ook niet kan. Een zeldzame  

 

malaise heeft mij besloten. Een mist van  

 

20 meter sluit mij alles af.  

 

 Daarom met mijn beste wensen en groeten  

 

ook voor 1967 in alle genegenheid en voor U met  

 

alle voorspoed aangaat een doorlopend suc- 

 

ces naar lichaam en ziel, met de hoop U zo  

 

spoedig mogelijk het boekje „Bloemen  

 

flits of suite te mogen aanbieden.  

 

  In alle genegenheid en Turenneste 

 

groeten  uw 

   

 

  Pierre Kemp 

 

P.S. Ineke blijkt intussen getrouwd  

te zijn.  

 


