
P.S. Vergeet ik iets, ik hoop dat mij nog te kunnen herinneren!  

   Maastricht 9-5-‘63 

   Turennestraat 21 

 

 Hooggeachte Heer Prick,  

  Ik ben wat ziek en niet erg op dreef al  

ben ik deze week 63080 gepasseerd.  

 Dus maar enige schaarse nieuwtjes. Van  

Piet Cals ontving ik een uitnodiging om mee te doen  

aan een pocket, door B.B. uit te geven, waarin wordt  

opgenomen mijn bijdrage laatst in Handelsblad, plus  

een bijbehorend gedicht.  

  Door Dolf Verspoor werd ik in kennis gesteld  

van zijn huwelijk op 14 mei e.k. met DILY, niet  

LILY, JEUKEN met inzegening door Pater C. Bayer 

o.f.m. kleine receptie in zijn woning Overtoom 200,  

Amsterdam.  

  Van Europa Boekhandel vh. v. Alphen, Rotterdam 3,  

Nieuwe Binnenweg 222 a. een proef-exemplaar van  

het literaire tijdschrift (in stencil-uitvoering) met  

Kentering, met als inleiding, bij wijze v. gelukwensing  

een artikeltje van Alfred Kossmann. Een der  

 

  Dr. Tijdens was Zondag, 5 dezer bij mij en had het  

    over de vergadering v.d. P.K. stichting ? 

medewerkers is Cor de Back, die mij al vaker heeft  

verzocht om een bijdrage, wat ik hem tot mijn spijt  

heb moeten weigeren wegens overdrukte. Ik kan mij ook  

vergissen, want ik dacht, dat „Kentering” ook het  

blad was, waarvan de voor mij zo biddende[?] Inge  

Lievaart gebeden op P.C. rondslag in versvorm publiceert.  

Bij haar heb ik het niet verder gebracht, dan tot een  

tegengebed op rijm, dat echter in aeternum is en geldt.  

 Nog een andere biddende jonge vrouw, stuurde  

mij uit Jordaans Jerusalem een groet en een zeer char- 

mante opwekking met haar te bidden voor de hereniging  

der Kerken. Iets wat bij mij in goede gebeden (handen) is.  

 Karel Reynders zond ik een brieftekening  

parafraserend op „Manes Habent et non palpabent”.  

 Enfin, ik blijf mijn goede daden niet opsom- 

men, daarvoor ben ik te lijdend, al meende mijn huisdokter  

vandaag toch enige verbetering te bemerken. Kon ik dat  

maar zeggen van mijn gezicht, helaas niet!  

 Ik besluit dit alles maar met Lily en U heel  

genegen veel mode-opvolging en prachtig zomerweer toe  

te wensen, benevens alle mogelijk gezondheids-lekkernijen  

naar lichaam en geest. Gaarne Uw  

   Pierre Kemp  


