
  Maastricht, 11-X-‘64 

 

  Turennestraat 21 

 

 Zeer Geachte Heer Prick,  

 

  Deze week kreeg ik weer een nr.  

 

v. RAAM. Het speet mij, dat ik dit  

 

jaar nog niets bijdroeg. Ik heb een vers  

 

geschreven „Raam” en dacht aan het  

 

één jarig bestaan er van.  

 Uw laatste brief ben ik nog kwijt.  

Zoek voort er naar!  

 Mijn huisdokter heeft mij alle bewe- 

ging verboden. Ik moet mij er doorheen zetten.  

Het kan levensgevaarlijk zijn, indien ik van  

zijn ordonnantie afwijk. Het hartje moet  

eerst gezond zijn, dan komen eerst de ogen,  

volgens hem. Ik eindig met mijn genegen groeten  

aan U beiden en hoop U weer spoedig iets uit- 

voeriger te schrijven. Tot dan gaarne 

  Pierre Kemp 


