Maastricht, 14-2-65
Turennestraat 21

Zeer geachte Heer Prick,

Al weer ben ik een aantal dagen niet
te lekker, allesbehalve, en voer ik weinig uit.
Tot een selectie van de door U aan mij gezonden
gedichten uit de Verloren Componist ben ik nog
niet toegekomen.

Iets anders. Van Oorschot heeft mij over
1964 een afrekening laten zenden, die nu niet zo
vriendschappelijk. Vooreerst de Bloemlezing komt er
niet meer op voor 3 andere bundels de 5 Families,
the Garten of Garden met XxX [Ruches?] en de In-
complete Luisteraar halen samen 99 stuks. Maar
v. O. laat het bij de mededeling er van. Zet er geen
vriendelijke, zelfs geen groet onder, geen handtekening
en stuurt mij het bedrag per postwissel toe. Van
V.0. heb ik nog uit uit October jl een brief met
vriendelijke groeten over, maar nu zo ineens.

O X O X O valt mij wel op en dat voor
een toekomstig uitgever van verzameld werk.
Dat zou kunnen beloven.

(Uit een uitzending v.d. VARA bleek mij, dat

Greshoff’s Verzameld Werk al van 1947 is.
Dezelfde tijd, dat A. Borsten ook mij een voor-
stel deed tot Verzameld Werk, waarop ik toen

niet ben ingegaan).

In de bloemlezing over Dichters v. Onze Tijd
heeft v. O. maar alleen gedichten van mij over-
genomen uit Morrién s Bloemlezing. Viel mij
ook al op.

Ik laat het hier maar bij. Iets meer misschien een
dezer dagen. Weest met Lily heel hartelijk gegroet
en laat mij nog eens wat horen uit de copie van de
Verloren Componist. Tot dan allergenegenst

Uw beider
Pierre Kemp



