
 Maastricht, 14-6-59 

 Turennestraat 21 

 

Hooggeachte Heer Prick,  

 Gisteravond liet ik  

nog een kort berichtje voor  

U op het adres van Lily  

in de bus deponeren.  

 Ik hoop, dat U het al  

gezien hebt. Voor het geval  

van niet, het volgende:  

 Het N.I.R. zendt het  

eerste interview uit op Maan- 

dag, 15 juni 1959 te ± 

21.00 bij de Kunstkaleidos- 

koop in het Vlaamse pro- 

gramma.  

 Deze kaart krijgt U hoop  

ik nog in tijds in handen. 

 Beste dichtergroeten  

voor U beiden en tot Woens- 

dag, laten wij hopen,  

tussen 4 en 5 Mijn 

 Zeer genegen,  

  Uw  

 Pierre Kemp 

 

P.S. Het tweede interview  

eveneens opgenomen, volgt  

op nader te bepalen datum  

later in het jaar. 


