
  Maastricht, 15-8-‘61 

  Turennestraat 21. 

 

Hooggeachte Heer Prick,  

  

Hartelijk dank voor Uw beider  

kaarten uit het Noord-Westen. Ongeluk- 

kig genoeg is het helemaal geen weer geweest 

voor oranje-badpakken in welk model  

of snit ook.  

Veel nieuws heb ik hier niet. Ik ben  

van alles aan het bij elkaar zoeken voor  

 de tentoonstelling tegen 1 dec. e.k.  

 de verzameling documents iconografiques  

en ten derde voor gegevens, dienstig voor  

het echtpaar Corianne en Rob du Meé,  

cineasten uit Amsterdam.  

Indertijd heb ik een paneeltje geschil- 

derd: Aangeschoten fluitist in de mane- 

schijn; daarvan werd mij een gedicht verzocht.  

Ik schreef er twee: de grote aangeschoten  

fluitist, enz. en een kleine dito.  

 Het bedrijfsblad van de [La?] & V. te 

 Eygelshoven vroeg mij een gedicht voor  

het Kerstnummer en dit werd door mij  

opgeleverd.  

Dat was het, zou ik tegen mijn biecht- 

vader zeggen.  

 Voor de Documents iconographiques zou  

ook een portret van Harry G.M. en zijn Lily  

te gebruiken zijn, misschien iets in actie:  

een typende secretaresse en een vorsend  

Literatuurkenner in een passend of juist  

toepasselijk milieu.  

 En nu wens ik U beiden welkom  

in het vertrouwde tehuis in de Ulpianus- 

straat 42. Transformeert U deze letteren  

in bloemen naar Uw keus en weest tot  

wederlezens of -ziens heel hartelijk gedich- 

tergroet in alle genegenheid 

  van Uw beider  

   Pierre Kemp 

P.S. maar daar zie ik nog Uw brief van  

2 aug. jl. waarop ik (het couvert) no- 

teerde 5/8 t/m 16/8 aan zee!  

 Gezien het weer hier, zal het verblijf  

aan zee ook wel onbestendig zijn geweest,  

tenzij de pluristen daar niet zulk een  

wangedrag hebben gepleegd. Ik hoop, dat  

U Uw Léautard hebt kunnen completeren.  

Het was mij niet zo bekend, dat K.R.  

zulk een fervent Casanovium was. Geluk- 

kige stervelingen, die gij allen zijt, dat  

de lectuur van Giaccomo C. de Scingalt  



U nog kan boeien. Ik ben daar al lang  

over heen en ook over mijn ergernis, dat  

Casanova zulke onbenullige leven-be- 

schrijver is geweest. Zulk een cliché- 

gebruiken op het „terrein” van vrouwelijk  

schoon.  

 Maar U hebt mij in Uw brief een  

relaas over Noordzee-strandse badineries  

beloofd en ik behoef U niet te verzekeren  

dat ik zeer nieuwsgierig ben.  

 

 


