
  Maastricht, 17-1-1960 

 

 Van uit de wolken, 21.  

 

 

Beste Heer Prick,  

 Hartelijk dank voor Uw  

 

brief van 14 of 15 dezer.  

 

 Nog ben ik thuis, ik huiver  

van de koude en kan ook  

mijn gezin niet telkens  

door de koude jagen om mij  

te komen bezoeken. Maar […?] 

kan het niet meer zo gaan.  

 Iets gezelligers!  

 In het Jaarboekje van Maas- 

tricht over 1959, staan U en  

Lily tegelijk met het Ballet  

de Coeur genoemd, dus komt  

U nu ook al voor in de kro- 

nieken van die sjoene stad  

Mestreech! Wat wilt U meer?  

Ik hoop maar, dat Lily her- 

steld is van het ongemak met  

de bonbons. Bonbons zijn  

altijd gevaarlijke dingen en  

soms overdreven van werking. 

 Van Kampen, A’dam, de  

uitgeefster v.d. Gids gaat  

nu de „Dichters v. deze tijd” 

uitgeven onder Paul Roden- 

ko  Ze hebben mij permis- 

 

    (2 

sie voor de opname van 9 ge- 

dichtjes gevraagd.  

 Veel succes bij bezoek door  

Tegenbosch.  

Adriaan de Zwijger heeft  

nog niets laten horen. Moet  

ik aannemen dat hij bevro- 

ren is?  

 

 

Nu moet ik mij nog dieper  

in de wolken terug te trekken,  

hoe gaarne ik in de geest nog  

wat in de Ulpianusstraat 42 

was gebleven.  

 

 Met veel hartelijks en  

beste wensen voor Lily,  



 

   tot  

een volgende gelegenheid, wan- 

neer? Van waaruit?  

 Enfin, U beider zeer genegen,  

als steeds,  

 

  gaarne Uw 

  Pierre Kemp 

 

P.S. Ik hoop maar, dat Dr. Meeuwesse  

bijzondere belangstelling toont. 


