
    Maastricht,  

     24-1-‘65 

   Turennestraat 21. 

 

Hooggeachte Heer Prick,                                       Ronde groene stempel “Archief H.G.M. Prick” 

 

Hierbij laat ik alvast toekomen  

een „Suite voor het gestorven trommel- 

  korps 1964”. Het is uiteraard uit de  

„Verloren Componist”. Wilt U ook zo vriende- 

lijk zijn om mijn Suitenverzamelaar K.R.   

hiervan op de hoogte te stellen.  

 Deze Suite bestem ik voor Raam  

van Lambert Tegenbosch. Wilt U hem met  

een enkel woordje of telefoontje op de hoogte  

stelen hoe ik heb geworsteld en nog moet  

worstelen om een Suite als deze bij elkaar  

te werken. Hoeveel Ziekte aan hart en ogen  

P.S. wilt U het doorgeven aan L. Tegenbosch? Voorbaat dank?.  

 

mij heeft dwarsgezeten en nog zit.  

 Dinsdag 26 dezer komt de huisarts weer  

die mij wil bepraten naar het Ziekenhuis te  

gaan voor een onderzoek in verband met mijn  

plasserij. Iets waarvoor ik weinig voel. Hier  

thuis kan ik mijn zaken beter volgen en zit  

ik ook nog tussen mijn boeken, die ik overigens  

nauwelijks meer zie.  

 Nu moet ik weer enige dagen gaan rusten en  

dan wil ik nog proberen een stel gedichtjes bij  

elkaar te purren uit de overige gedichten, waar- 

van U mij de getypte exemplaar toezond.  

 Mogelijk vind U op de achterzijde ter copie  

nog enige aantekening.  

 Ik houd maar op, ziek maar voort en hoop , het  

[…?] mij hierboven spoedig verzendt 

 Met de beste wensen en genegenste groeten voor  

U en Lily gaarne Uw  

 

  Pierre Kemp  

 

P.S. Uw mijn achterstallige correspondentie hoop ik dezer dagen te behandelen [geschreven in de 

linker kantlijn] 


