
   Mt. 24-1-61 

   Turennestraat 21 

 

Zeer Geachte Heer Prick.                                [ronde groene stempel “Archief H.G.M. Prick” 

 

 Al lang hebt U niets meer van mij gehoord  

en ik moet nu naar bed, d.w.z. kort zijn. 

 Laat mij hopen, dat het Lily en U goed gaat  

momenteel.  

 Maar ik moet de gevraagde bijdragen voor „de  

Gids” inleveren voor 10 Feb. En ik heb een paar  

beroerde weken achter de rug. (d.w.z. […?] achter  

hart en ogen).  

Kunt U mij de copie van de Verloren Componist  

laten toekomen, dan kan ik er ’s avonds nog wat in  

snuffelen, er zijn doodsgedichtjes bij.  

 Bij voorbaat dank (en een volgende keer weer wat  

uitvoeriger). Met vele genegene groeten  

 

   Pierre Kemp [handtekening] 

 

P.S. Heeft U nog iets gehoord van  

 ROEL van HEERDE?  

 

P.S. II, Nog iets gehoord v.d. Perzische Suites? [geschreven in de linker kantlijn] 


