
  Maastricht, 28-4-‘6 

  Turennestraat 21,  

 

Hooggeachte Heer Prick,  

 

 Robinia en Eugenie, die zo harte 

lijk weten mee te leven met hun dichter,  

danken U met hem voor Uw jongste brief.  

Zij leven geweldig mee, maar kunnen hem  

niet bijster helpen in het onbehagen om  

zijn oude ogen, die zo gaarne iets jongs  

zien en weten van het op dit terrein geboden  

lelijks telkens een nieuw festijn te maken.  

Zij begrijpen hoe die ogen de vrouw hoe lan- 

ger hoe verrukkelijker vinden en zeker, de strikjes  

en lintjes, die haar zo zedig of brutaal kun- 

nen „schoonheid-verhogen”.  

 Maar na deze lyrische aanloop ter zake,  

Jean Brill heeft mij zijn bundel „Het  

kleine licht” geoffreerd en mij gevraagd  

of hij zijn nieuwe bundel, die bij de Beuk  

zal verschijnen in zijn geheel aan mij mag  

opdragen. Nu schijnt die bundel een lelijke  

titel te krijgen, nl - „Massagraf” en  

dat bevalt me niet. Ik wil ondanks mijn  

oude misères wel graag iets luchtigers,  

18e eeuws enz. enz. opgedragen zien.  

 Wat de visite van U beiden betreft op  

4 mei, U bereidt Tegenbosch zeker wat voor,  

op de heilige eenvoud, die hij te mijnent krijgen  

te aanschouwen.  

 Wat een turf, die opdracht van O.K. en W.  

aan U!!! De uitgever zal wel gevonden worden en  

ik hoop, dat U er alle verdiende eer mee in- 

legt. Ik heb bewondering voor Lily en haar prestaties. 

 En dan maar tot 4 dezer, als beschreven (mijn  

ogen willen nog niet bijzonder). Weest met uw  

beiden hartelijk gegroet, ook namens de met de  

ogenknippende Robinia en Eugenie 

  in alle genegenheid  

     gaarne Uw  

    Pierre Kemp [handtekening] 


