
   Maastricht, 28-4-‘64 

   Turennestraat 21. 

 

 Hooggeachte Heer Prick,  

 

  U hebt het daarnet in het Nieuws van  

2000 uur kunnen horen, dat ik met 10 anderen  

een eregeld heb gekregen, via staatssecretaris Van de  

Laar. Vanmorgen kreeg ik de officiele brief  

van K.O. en W.  

 Ik schrijf maar niet veel, ben helemaal  

van de wijs sedert gisteren door een zeer onpoetisch  

diarhée. Dat zulk een verdienstelijk dichter daaraan  

ook al onderhevig is!?  

 Het lijkt mij dat de Gids mijn eerwaardig- 

heid preludeerde met het nu al 4de maandelijks  

gedichtje. Ik vind het achteraf ook niet zo’n  

gek idee, net als U.  

 Met mijn ogen gaat het miserabel en mijn  

huishoudelijke hulp omstandigheden, beletten mij nog steeds  

het ziekenhuis op te zoeken.  

 Enfin, gaarne zal ik Uw bezoek ontvangen,  

als U of 5 mei kunt komen.  

 Karel Reynders wil mij opzoeken op  

Vrijdag, 1 mei a.s.  

 Weest met Lily heel hartelijk gegroet en  

bedankt voor Uw goede wensen,  

 In alle genegenheid van mij alle goeds,  

 

   Pierre Kemp [handtekening] 


