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Waar haal ik toch al dat licht vandaan,  

dat er is in mijn oogen,  

in mijn hals en mijn borst 

en in mijn ellebogen.  

Een bijzondere vreugde 

nieuw groen –van- velden 

mengt zich met al dat licht.  

Mijn oogen zwijmelen dicht 

om dit licht van bruiden 

met hard vleesch en zachtgehuide 

helden.  
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